Zwijgzaam, stil en zonder veel vragen
heb jij je ziekte gedragen.

Met onuitputtelijke levenskracht vocht jij
voor iedere nieuwe dag.

Zo ben je langzaam... moe gestreden

uit ons midden weggegleden

De Heer

Mare \/anm'euWen/mg'se

echtgenoot van mevrouw Karin Maesschalck

Geboren te Asse op 1 juli 1955 en thuis te Lebbeke,
omgeven door de liefde van zijn gezin overleden op 3 juli 2024.

Wij gedenken de mooie momenten uit het leven van Marc tijdens
de vitvaartliturgie in de Onze-Lieve-Vrouw Geboortekerk te Lebbeke
op vrijdag 12 juli 2024 om 10 uur,
gevolgd door de bijzetting in het urnenveld
op het kerkhof te Lebbeke.

Samenkomst in de kerk vanaf 9.45 uur.

De parochiale nadienst heeft plaats in voornoemde kerk
op zondag 18 augustus 2024 om 10.30 UUr.

Er is gelegenheid om Marc een laatste groet te brengen
in het funerarium van Rouwcentrum Van Damme,
Brusselsesteenweg 18 te Lebbeke op dinsdag van 18 tot 19 uur.

Hij leeft verder in het hart van:

Karin Maesschalck
zijn echtgenote

Robin Vannieuwenhuijse
zijn zoon

Marcel (1) en Julia (t) Vannieuwenhuijse - Van Uytvanghe
Kamiel () en Lydie Maesschalck - De Backer
zijn ouders en schoonouders

Jos en Marina Vannieuwenhuijse - Temmerman,
kinderen en kleinkinderen
Els en Peter Maesschalck - De Neyer,
kinderen
zijn broer, schoonbroer, schoonzussen, neef en nichten

De families:
Vannieuwenhuijse - Maesschalck - Van Uytvanghe - De Backer.

Met dank aan Dokter Charlotte Van Landeghem,
zijn thuisverpleging, in het bijzonder Marijke.

Condoleren via www.rouwcentrum-vandamme.be
Rouwadres: Lindelaan 43 - 9280 Lebbeke

Rouwcentrum Van Damme en zoon - 052 41 44 55




